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Welkom, fijn dat u de dienst meeviert!
Voorganger Paul van Bijsterveldt Diaken Niels Flach
Cantor-organist Iddo van der Giessen Lector Irene Ridderhof

m.m.v. Goede Herderkoor Jeugdkerk Peter van Marsbergen
Ouderling Herma van Marsbergen Kinderkerk Marloes Veldhorst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek Improvisatie bij Lied 23c

Voorganger en ambtsdragers komen binnen, daarna gaat de gemeente staan
Aanvangspsalm Lied 23c: 1,2 en 3

De kaarsen worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars



Onze hulp . Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
. die trouw houdt in eeuwigheid,

die het werk van zijn handen niet loslaat.
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. O Heer, keer u om naar ons toe
. en doe ons weer leven met hart en ziel.
0. Gij die ons ziet zoals wij zijn,

Drempelgebed
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g. met al wat in ons is, komen wij tot u.
0. Laat ons vandaag uw liefde zien,
g. doe ons uw bevrijding ervaren.
0. Door Jezus Christus, onze Heer.
g. Amen.
Gemeente gaat zitten
Vervolg aanvangspsalm Lied 23c:4en5
Groet v. De Heer zij met u!

g. Zijn Geest in ons midden!

Kyriegebed
Glorialied Lied 304

DIENST VAN DE SCHRIFT

Gesprek met de kinderen

Kinderlied Lied 832: 1x allen, dan 3x canon
(1 = tuinkant, 2 = waterkant)

Kinderen gaan tijdens de canon naar hun eigen ruimten

Gebed om de heilige Geest

Inleiding Schriftlezing

Schriftlezing Johannes 21:1-14
Gemeente zingt Lied 836:1,2en 3
Schriftlezing Johannes 21:15-19
Gemeente zingt Lied 649:1,3,5en 7



Verkondiging
Gemeente zingt Lied975:1,3en4

TOT DIENST GEROEPEN
Bij mededeling van overlijden Lied 961

Dank- en voorbeden

Tijdens muziek is het mogelijk om een

kaarsje aan te steken in raamkozijnen voor hen
die in uw gedachten zijn.

Gezongen Onze Vader Onze Vader verborgen - Huub Oosterhuis

Koor: Onze Vader verborgen, uw Naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde.
Uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood gerechtigheid is en genade.
Waar vrede niet hoeft bevochten waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen.
Waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woorden op ons hart.
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad.
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Mededelingen en inzameling van de gaven
Kinderen komen terug



Gemeente gaat staan
Slotlied Lied 422

Zending en zegen

Gemeente zingt Lied 416: 1en 4
Muziek Improvisatie bij Lied 416
Voel u thuis

Nieuw in de Goede Herderkerk of te gast vandaag: we hopen dat u zich thuis voelt.
Welkom bij de koffie na afloop van de dienst. Als u contact zoekt, dan kunt u terecht bij
de Pastorale Luisterlijn via pastoraleluisterlijin@goedeherderkerk-schiebroek.nl

of 06-2425 9234. Ada Bluemink en Nel van Dijk staan u graag te woord.

De dienst online meemaken

U kunt onze diensten online meevieren via onze website-pagina www.goedeherderkerk-
schiebroek.nl en dan naar de tab Kerkdiensten waar is aangegeven hoe u de dienst met
beeld en geluid kunt volgen.

Collecte

De opbrengst van de collecten is bestemd voor Kerk (gele zak) en de Diaconie (rode zak).
Tijdens de dienst geven we elkaar de collectezakken door voor contant geld en
collectebonnen. U kunt op dat moment, of liever op een ander moment, ook uw gaven
geven via de Appostel app op uw telefoon of doormiddel van het scannen van de QR-
code. Vergeet de collectes s.v.p. niet: genoemde doelen hebben uw steun hard nodig.

Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan

In 2023 brak er opnieuw een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn
omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. Er is honger en een tekort aan water.
Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in
Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopié. Ze ontvangen landbouwmaterialen
zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en
wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp
krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen lopen op misbruik
en mensenhandel. Morgen is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid
leven. Dat is lang niet voor iedereen op deze wereld zo. Daarom collecteren we vandaag
voor mensen die lijJden onder een oorlog zoals de bevolking van Soedan.

Van harte aanbevolen!


http://www.goedeherderkerk-schiebroek.nl/
http://www.goedeherderkerk-schiebroek.nl/

Kerk Diaconie

Bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan in verbondenheid en met een hartelijke groet naar
naar fam. Lagendijk, Meijersplein-Noord 30.

Kerkdienst volgende week

Zondag 11 mei gaat ds. Marco Visser voor in een speciale muziekdienst. Een aantal
zangers van de (semiprofessionele) cantorij van de Laurenskerk zingt liedarrangementen
van de hand van Iddo, met Joram van Ketel op trombone. Er klinken karakteristieke
Scandinavische en Nederlandse liederen uit het Liedboek. Later dit jaar nemen zij deze
liederen op voor het KRO-NCRV programma ‘Petrus in het Land’.

Welkom om mee te genieten en te zingen.

Rode lijn voor Gaza op 18 mei

Soms voel je een knoop in je maag van onmacht. In Gaza zijn inmiddels meer dan 51.000
mensen gedood, voor het allergrootste deel onschuldige burgers, waaronder zeer veel
kinderen. Er worden geen hulpgoederen meer door de grens gelaten, waardoor mensen
nu ook sterven van de honger. Het is tijd om het zwijgen te doorbreken. En om te
protesteren tegen de steun die de Nederlandse regering nog altijd biedt aan de regering
Netanyahu. Premier Schoof heeft met zoveel woorden gezegd dat er ‘geen rode lijn’ is
wat betreft de steun aan de politiek van Israél.

Op 18 mei is er een manifestatie in Den Haag. Een signaal aan onze politiek: er is wél een
rode lijn. Die vormen wij met elkaar. Een keten van solidariteit.

De demonstratie wordt georganiseerd door o0.a. Amnesty International, Artsen voor
Gaza, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib, PAX, Plant een Olijfboom en Save the
Children.

Wij gaan hier naar toe, op persoonlijke titel, met rode kleren aan. Als je mee wilt reizen,
laat het ons weten.

Meld je aan via www.oxfamnovib.nl/rode-lijn

Miek van Zanten Solleveld en Marco Visser.



MUZIEKDIENST
in de Goede Herderkerk

:; X Zondag 11 mei, 10:00 uur
Protestantse wijkgemeente :' \ il GOEde Herderkerk
A Rotterdam-Schiebroek

Muziek in de dienst
door vocaal ensemble,
trombone & orgel

Welkom!

Omgaan met verlies en rouw: bijeenkomst woensdag 7 mei Goede Herderkerk 10.30
uur

Wat is verlies? Verlies kun je ervaren in veel vormen: je wordt geconfronteerd met een
ziekte die je leven volledig op zijn kop zet, er overlijdt iemand die je dierbaar is, een
partner waarvan het gedrag verandert vanwege een ziekte. Situaties die een gevoel van
verlies met zich meebrengen en het gevoel geven dat niets er meer toe doet. Er is rouw
om mooie dingen die er niet meer zijn.

ledereen rouwt op een eigen manier, maar je bent niet alleen in je pijn en verdriet.
Anderen kunnen soortgelijke ervaringen hebben. Praten over dit verlies kan steun en
verlichting geven. Juist de erkenning en herkenning door deelgenoten kan steun geven.
Dat kan in een maandelijkse bijeenkomst in de Goede Herderkerk op woensdagmorgen.
Er is ruimte voor ieders verhaal. Jij kunt van waarde zijn voor anderen en anderen voor
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jou door het delen van ervaringen. De bijeenkomsten worden geleid door Jeroen
Hendriks, geestelijk verzorger en codrdinator van het Motto project rondom zingeving en
levensvragen. Wees welkom woensdagmorgen 7 mei om 10.30 uur. Aanmelden is niet
nodig.

Maandagochtend Koffie-inloop
Elke maandagmorgen is er koffie! Georganiseerd door de huisgenoten van #Hill. ledereen
is heel welkom in de Goede Herderkerk tussen 10:00 en 12:00 uur.

Meelezen woensdag gaat niet door
Meelezen voor komende woensdag 7 mei gepland stond, gaat deze keer niet door.



